
Een impressie van de groene dialoogwandeling 

op 17 november 2024 in Den Haag


“Nu weet ik dat ik een groene moslim ben”, zei  de 11-jarige Ismail aan het einde van de 
wandeling op zondag middag, 17 november. Het was niet zo maar een wandeling waar zijn 
ouders een zusje aan mee deden, het was de eerste ‘groene dialoogwandeling’ georganiseerd 
door leden van de Groene Moslims en van de Haagse christelijke werkgroep Geloven in Groen.


We begonnen rond 12 uur in de kerkzaal van de 
protestantse Lukaskerk in het centrum van Den Haag. 
Een gemêleerd gezelschap van een twintigtal mensen 
ging in een kring zitten, jong en oud, moslims en 
christenen, uit Den Haag en van elders, nog een beetje 
aftastend wat de middag zou brengen. Na een 
kennismakingsronde, een verhaal over de Lukaskerk 
als groene kerk, het aansteken van kaarsjes met het 
uitspreken van een persoonlijk gebed en een gebed 
van paus Franciscus verrichtten de moslim deelnemers 
hun middaggebed (ook dat kan in een kerk) en liepen 
we door de multiculturele Schilderswijk naar de 
tramhalte. Tram 12 bracht ons naar Duindorp de drukte 
van de stad achter ons latend.


Nu kon de echte dialoogwandeling in gemengde tweetallen 
beginnen door beboste oude duinen, naar een duintop met een 
wijds uitzicht over de zee, langs het strand en weer terug. De 
natuur schonk ons een echte herfstdag, gekleurde bladeren aan 
de bomen en op de grond, zon en wolken die elkaar afwisselen, 
een harde wind die ons bijna van de duintop af blies. De 
gesprekken gingen snel de diepte in aan de hand van een aantal 
vragen zoals ‘Wat heb je van huis uit mee gekregen aan geloof 
en omgaan met de natuur?’, ‘Wat inspireert je om je in te zetten 
voor de schepping?’, Hoe kijk je naar de toekomst van het leven 
op aarde? Heb je hoop?’. Halverwege wisselenden we van 
wandelmaatje. Er bleek veel herkenning over en weer, gedeelde 
waarden, de dankbaarheid voor Gods goede schepping en het 
besef van onze verantwoordelijkheid als mensen.


Terug in de Schilderswijk waren we te gast bij de Minhaj-ul-
Quran, een Pakistaanse liefdadigheidsorganisatie met moskee 
die ons met hete thee en koffie en lekkernijen verwelkomden. 

Ook was er weer gelegenheid voor het islamitisch gebed. Het was indrukwekkend te horen war er 
allemaal aan maatschappelijke en religieuze activiteiten 
in dit voormalige wijkcentrum plaats vindt. Afsluitend 
zaten we weer in een kring bij elkaar, terugblikkend en 
vooruitblikkend. Goed om te horen hoe zeer de 
deelnemers een open en veilige sfeer tijdens het hele 
programma ervoeren, hoe ze van de natuur hebben 
genoten en hoe zeer de gesprekken hen verrijkt 
hebben. Het smaakt allemaal naar meer.  

Wij, onze samenleving en onze aarde hebben zulke 
verbindende momenten nodig in een politiek donkere 
tijd als teken van licht en geconfronteerd met een 
ongekende klimaatcrisis als teken van hoop. Zo hopen 
we elkaar volgend jaar bij een volgende wandeling weer 
te kunnen ontmoeten, inshallah, deo volente.



